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Is dit bij ons ook niet zo?
Arie van der Stoep

Voor wie het herkent, is God vandaag twee dingen met ons aan het doen. Het eerste is: ons

losmaken van onze afhankelijkheid van omstandigheden en ons geestelijk vrijmaken tot een

leven uit Hem. En het tweede: ons brengen tot een diepere relatie met Jezus. Voor beide kunnen

we denken aan Petrus.

Petrus was één en al geloof in Jezus en van liefde voor Hem. Hij zou voor Hem willen sterven (1). Toen

kwam het moment, dat hij zich gesteld zag voor de consequentie van die keuze.

We kennen de geschiedenis. Jezus stond terecht voor het Joodse gerecht, vastgebonden en omringd

door een muur van haat en vastbeslotenheid bij de Joodse leiders, om Hem definitief uit te schakelen.

Petrus was ongemerkt bij de dienaren komen zitten. Maar toen men hem herkende als een vriend van

Jezus, smolt zijn moed weg als sneeuw voor de zon en verloochende hij Hem. Tot driemaal toe. Dat

was het einde van zijn onwankelbare toewijding aan zijn Meester... nee, toch niet!

Geestelijk werkelijk vrije mensen

Toen kwam de echte Petrus te voorschijn. Toen werd zichtbaar wat er werkelijk in zijn hart was. Er staat:

‘Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen’ (2). Hij was zo zeker geweest van zijn liefde voor Jezus en

nu was gebeurd wat hem onmogelijk had geleken.

Maar Jezus kende hem en kwam naar hem toe. Zoals Hij dat ook met ons doet. Want ook wij houden

van Jezus. We geloven in Hem en volgen Hem met heel ons hart.

Echter ook wij kunnen gesteld worden voor de consequenties van onze keuze: tegenstand, verleiding,

tegenslagen en alles wat maar onze liefde voor Hem en ons geloof in Hem op de proef kan stellen (3).

Alles wat God gebruikt om ons los te maken van onze afhankelijkheid van het aardse, onze zekerheden,

ons comfort. Kunnen we dat aanvaarden?

Kunnen we aanvaarden dat dit misschien nodig is om ons dichter bij Jezus te brengen en ons te maken

tot geestelijk werkelijk vrije mensen (4)? Mensen die worden klaargemaakt voor de glorie (5)? En blijft

Jezus door alles heen onze grote liefde?

De uiterste consequentie

Het bleek, wie Petrus echt was. En wie Jezus voor hém was. Na Jezus’ opstanding bleef Petrus met de

andere discipelen optrekken. Maar met verdriet in zijn hart en met schaamte en twijfel over zichzelf.

Totdat Jezus hem opwachtte aan het strand van het Meer van Galilea en hem vroeg: ‘Petrus, hou je van

Mij?’ (6) Petrus durfde het na alles bijna niet te zeggen, maar hij had het wel willen uitschreeuwen:

‘Jezus, Meester, ik houd meer van U dan ik kan zeggen!’ Is dit bij ons, na alles, ook niet zo?

En wat werkten deze gebeurtenissen uit in Petrus’ leven? Heel veel! Het eerste en belangrijkste was zijn

relatie met Jezus. Die werd dieper dan ooit. En onwrikbaar! Dat was nodig. Want God vertrouwde hem

een moeilijke weg toe die hij met Jezus zou gaan. Dat was het tweede. Die weg zou hem brengen tot

de uiterste consequentie van zijn liefde voor Jezus. Hij zou voor Hem lijden en sterven (7).



Uit de Bijbel:

(1) Lucas 22:33.

Hij (= Petrus - AvdS) zei tegen Hem (= Jezus - AvdS): Heer, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood

in te gaan!

(2) Matteüs 26:75.

... En hij ging naar buiten en weende bitter.

(3) 1 Petrus 1:6-7.

Verheug je daarin (= in de zaligheid die komt - AvdS), ook al worden jullie thans ... voor korte tijd door

allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van jullie geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat

door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken te zijn ...

(4) Johannes 8:36.

Wanneer ... de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.

(5) 2 Tessalonicenzen 2:14.

Daartoe heeft Hij jullie ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze

Heer Jezus Christus.

(6) Johannes 21:17.

Hij (= Jezus - AvdS) zei voor de derde maal tegen hem (= Petrus - AvdS): Simon, zoon van Johannes, hou

je van Mij?

(7) Johannes 21:(17-)18.

... Jezus zei tegen hem: ... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: Toen je jonger was, omgordde je jezelf en je ging,

waar je wilde, maar wanneer je eenmaal oud wordt, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je

omgorden en je brengen, waar je niet wilt. En dit zei Hij, om te kennen te geven, met welke dood hij God

verheerlijken zou...
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